
 

Welkom 
 
Aanvangslied: Lied 276: 1 en 2 
 
Bemoediging  
 
Kyrie:  
 
Missa Solemnis deel 1: Hoor mij 
Hoor mij, wees niet doodse stilte. Geef mij antwoord als ik roep, geef mij ruimte. 
Gij in het licht daar, wij hier mensen. 
Hoor mij, wees niet doodse stilte. Zie ons, wereld vol geweld, fronten getto’s zie ons, 
afgebeulde aarde. 
Gij in het licht daar, wij hier mensen. Hoor mij, wees niet doodse stilte. 
 
Missa Solemnis deel 2: Zie hoe het recht 
Zie hoe het recht van de sterkste regeert de aarde wankelt. 
Gij die de armen kent bij name God van de armen 
Zend ons uw engel, uw arme gekruisigde, levende, Jesus uw zegsman maak ons tot 
zijn gemeente. 
 
Lezing: Psalm 4  
 
Gebed om de geest en inleiding op de lezingen: 
 
Missa solemnis deel 3: Herschep ons hart 
Herschep ons hart heradem ons verstand dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente, wees de stem die ons geweten wekt, verberg u niet. 
 
Missa solemnis deel 4: Woord van Hem alleen 
Woord van Hem alleen, hoor Israel 
Die van oertijd af onwankelbaar God is jouw boetseerde van de moederschoot af, 
Schepper Hij alleen van aarde en hemel. 
Kan niet laten steeds weer aan je te denken. 
Spreekt zijn licht van licht zijn woord tot de mensen, levend water. 
Afgemat zijn de mensen, niet getraind in zoeken 
Graaien verwilderd in de ruimte. 
Drinken distels en doornen 
Wie Hem zoeken zullen vinden en leven gaan, als op adelaarsvleugels, lopen 
onvermoeibaar en raken niet op. 
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Missa solemnis deel 5: Herschep ons hart (reprise) 
Herschep ons hart heradem ons verstand dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente, wees de stem die ons geweten wekt, verberg u niet. 
 
 
Lezing: Deuteronomium 6: 4-9 en 20-25 
 
Missa solemnis deel 6: Die de aarde boetseerde 
Die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt,  
Die haar niet geschapen heeft als een chaos 
Maar opdat zij ingericht en bewoond wordt. 
Die niet heeft gesproken in het geheim 
Niet gezegd heeft, ‘zoek mij maar in de leegte’ 
Maar ‘hier ben ik, woon hier, onder mijn woord’. 
 
Missa solemnis deel 7: Evangelie 
Evangelie van Jezus uit Nazareth, die, naar zeggen van de mensen, was: de zoon 
van Jozef, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Isaak, zoon van Abraham, 
zoon van Adam, de zoon van God. 
 
‘Nadat hij was gedoopt in de Jordaan geschiedde het, dat de hemel openging en op 
hem daalde neer in de gestalte van een duif de heilige Geest en een stem klonk uit 
de hemel: Jij bent mij Zoon, mijn veelgeliefde, in jou verheug ik mij. 
Hij trok door Galilea zijn geboortestreek en verkondigde het goede nieuws: zalig die 
honger lijden, zalig die wenen, zalig die dorsten naar gerechtigheid: De tijd is vol, het 
koninkrijk van God dichtbij, keer je leven om’. 
 
 
Missa solemnis deel 8: Die de aarde boetseerde 
Die de aarde boetseerde, grondveste, vasthoudt,  
Die haar niet geschapen heeft als een chaos 
Maar opdat zij ingericht en bewoond wordt. 
Die niet heeft gesproken in het geheim 
Niet gezegd heeft, ‘zoek mij maar in de leegte’ 
Maar ‘hier ben ik, woon hier, onder mijn woord’. 
Hij zegt: god? Ik God, Ik zal en geen ander 
Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken: 
Licht en zie licht. Water! Dorst naar dat water. 
 
Overdenking 
 
Missa solemnis deel 12: Wie zijt Gij? 
Wie zijt Gij? Wanneer begonnen? Wie heeft U gezegd voor het eerst? 
 
Missa solemnis deel 9: Hoor mij, rest van Israel 
Hoor mij, rest van Israel nog in leven: opgetild heb ik jou vanaf je geboorte 
Opgetild, op mijn schouders en je gedragen. Nog als je oud en grijs bent, zal ik je 
torsen. 
Niets van wat ik gezegd heb, zal ik niet doen. 
Een en dezelfde ben ik, eerste en laatste. 
 



 
Aandacht voor de collecten 
 
 
Gebeden, gezongen: 
  
Missa solemnis deel 10: Hoor, Israel 
10. Hoor Israel hij onze God, Hij Een. 
Hoor, Gij die Een en eeuwig zijt. Versta ons rusteloos hart, wees hier aanwezig. Met 
licht van licht, trouw, schoonheid, geest van liefde, met uw erbarmen, wees hier 
aanwezig. 
Kom met uw levensgeest in deze mensen hier zoals Gij ooit gekomen zijt in Mozes, 
man van vuur, in uw profeten, in Hem die wordt genoemd brood wijnstok levend 
water. 
O eeuwige gezegend zijt Gij, onze rots, gezegend Gij die bron van leven zijt, die als 
een bron opspringt in mensen, gezegend om uw woord, uw rots vol water. 
Hoor mijn ziel Hij onze God, Hij Een die jou liefheeft met zijn hart en ziel uit al zijn 
kracht. 
 
Gezongen Onze Vader (paraphrase): 
 
Missa solemnis deel 11: Mij geschiede uw woord 
Mij geschiede uw woord brood, genade vertroosting. 
Kome uw koninkrijk, ogenblikken van vrede. 
Ongeluk dat mij beproeft ga mijn kracht niet te boven. 
Kracht die in mij is, ziel in mij houd stand. 
Liefde, verzacht mijn hart. 
 
 
Avondgebed van Huub Oosterhuis (gelezen) 
 
Doe vannacht onze harten niet stilstaan 
omwille van onze kinderen. 
En dat geen vliegtuig neerstorten zal 
en geen brand zal uitbreken 
in het detentiecentrum hier vlakbij 
of waar dan ook waar mensen leven 
die morgen willen ontwaken en leven. 
Dat morgen weer een dag ontbloeien zal. 
Dat het nieuw mag zijn 
met elkaar, veilig en vriendelijk. 
Dat heel de wereld zich keert 
naar het licht- dat het licht niet uitvalt, 
de adem niet stokt. 
Dat het duren zal tot de avond 
en tot de nieuwe dag van overmorgen 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
 
 
 
 



Missa solemnis deel 13: Zie ons, mensen 
Zie ons, mensen, maaksel van uw handen. Doe lichten over ons uw aangezicht. 
Zie de doden, roep hun namen. Zie de levenden ontelbaar. 
Hoor mij, wees niet doodse stilte. 
 
Missa solemnis deel 14: Nog voor chaos (zo mogelijk samenzang) 
Nog voor chaos, leegte, afgrond van donker. Nog voor licht werd, hemel, zon over 
aarde. 
Was het woord en sprak het woord en werden wij mensen. 
In het woord is zwijgen tasten waken, in het woord is wachten luisteren horen 
In het woord ontstaan wij, mensen uit mensen. 
In het woord is zon en aarde voor allen, grond die draagt, licht, verte, rozen, rivieren 
Wijd onder wolken wegen en steden, huizen van mensen. 
Die ons voor de dood niet heeft geschapen, die ons hult in taal opdat wij leven. 
Spreek ons voort, dat niet verstommen wij deze mensen. 
 
 
 
Zegen (met gezongen Amen):  

 
 
 
 


